Shinho

de weg naar
vormloosheid

www.youtube.com/
@club_tao

Shinho is een oefening uit de Japanse
krijgskunst Taikiken (letterlijk vertaald
“Lichaam-Ziel-Vuist”). Taikiken leert
ons op een natuurlijke manier te bewe-
gen, waarbij zachtheid en explosieve
kracht worden gecombineerd.

Shinho kan op verschillende manieren
worden vertaald. “Shin” kan verwijzen
naar het hart, de ziel of bewustzijn, en
“Ho” naar methode of techniek. Samen

staat Shinho dan voor “de methode om
de ziel te trainen” of “de weg van het
hart”.

Een alternatieve vertaling van “Shin”

is “grote vlakte” of “wijd open ruimte”.
Dan gaat Shinho over het creéren van
ruimte, zowel mentaal als fysiek, om
vrijheid en balans te ervaren.

Shinho werkt dus zowel op de ontwik-
keling van het innerlijke bewustzijn als

op het vergroten van

de ruimtelijkheid in li-
chaam en geest, wat de
vrije stroom van energie
bevordert.

De oefening Shinho omarmt beide
betekenissen: de weg van het hart en
de schepping van innerlijke vrijheid.

www.clubtao.nl






